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Dit boekje is een uitgave van de Historische Kring Elden.

Als artikel is het in 1992 opgenomen in "Bijdragen en Mededelingen" Deel
LXXXIII van de Vereniging Gelre. Door ons werd een kleine wijziging
aangebracht. De afbeelding 3a met bijschrift is toegevoegd.

In eerste plaats gaat onze dank uit naar Drs. W. H. Tiemens, de auteur van
het artikel. Hij gaf ons toestemming om het in deze vorm te gebruiken.
Eveneens danken we de Vereniging Gelre die ons toestond de tekst uit haar
uitgave over te nemen. Het is treffend dat de uitgave kan verschijnen op de
dag waarop 50 jaar geleden "De tragedie in het Eldensche Veld" zich
voltrok. Het is tevens de dag waarop een klein monument is onthuld op de
plaats waar het vliegtuig neerstortte. Dit laatste ter nagedachtenis aan de
bemanningsleden die hun leven gaven voor de bevrijding van ons land.

Elden, 17 juni 1994.

Bij de omslag: Afgebeeld is het wapen van het "Moose "-squadron,
de eenheid waartoe het viiegtuig en haar bemanning behoorde.
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Inleiding

In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 juni 1944 stortte in het Eldensche Veld. op
ruim honderd meter ten zuiden van de Stoeterij aan de Middelweg (nu Elderhofseweg).
te omstreeks 01.30 uur een Lancaster bommenwerper brandend neer. De gehele — zeven-
koppige — bemanning kwam daarbij om het leven.

Over deze tragische gebeurtenis, over de achtergrond van de luchtoorlog waartegen
het geplaatst moet worden en over wat er na de crash gebeurde. handelt deze beschou-
wing.

Reeds één viuchtige blik op de kaart van Europa is voldoende om te beseffen, waarom
Nederland van zo’n grote betekenis is geweest in de luchtooriog die de geallieerde lucht-
machten met de Lufrwaffe uitvochten. Door de ligging van ons land liepen belangrijke
aanvalsroutes van de Britse en naderhand ook Amerikaanse bommenwerpers naar Duit-
se doelgebieden door ons luchtruim. De leiding van de Luftwaffe beschouwde dat dan
ook als een welkome bufferzone voor de Reichsluftverteidigung.

Vandaar dat de Duitsers. in hun poging om met de modernste hulpmiddelen en nieuw-
ste tactieken het hoofd te bieden aan het almaar in kracht toenemende luchtoffensiet van
de Geallicerden, juist hier in de loop der jaren een zeer sterke luchtverdedigingsorgani-
satie opbouwden. Belangrijke onderdelen daarvan werden binnen de Gelderse provincie-
grenzen gevestigd. Denk aan het vliegveld Deelen. de grootste nachtjagerbasis in ons
land (overigens ook toegerust om door bommenwerpers te worden gebruikt) en thuisba-
sis van de staf van het eerste Nachtjagdgeschwader (NJG 1).

Het gevechtsleidings(radar-)station Hase aan de rand van het IJsselmeer bij Harder-
wijk vormde samen met de radarstations Eishdr bij Sondel en Salzhering ten zuiden van
Den Helder de fuik, waarin de bommenwerpers vlogen die de veel gebruikte route over
het IJsselmeer naar het Ruhrgebied volgden. Bovendien speelde Hase een belangrijke rol
in het beruchte Englandspiel.'

Op de Galgenberg bij Terlet nam de Luftwaffe in juni 1942 het radiopeilstation Teero-
se in gebruik. Het was het eerste station in z"n soort. Teerose stond model voor een groot
aantal soortgelijke stations dat in Duits en bezet gebied verrees.' Het radiopeilstation op
Terlet was één van de paradepaardjes van de Duitse luchtmacht. Diverse prominenten
(0.a. de Luftwaffe-generaals Kammhuber, Galland en Martini, alsmede een delegatie ho-

# Ik gebruik bij voorkeur de naam Eldensche Veld voor de aanduiding van het toenmalige polder-
gebied ten zuiden van de Middelweg. omdat die doorklinkt in de naam Elderveld, de woonwijk
die in de jaren zeventig in dit gebied verrees. Op topografische kaarten uit de vorige eeuw komt
naast de naam Eldensche Veld ook de naam Polder Elden voor. Op een topografische kaart van
omstreeks 1940 vond ik alleen nog de naam Eldensche Polder terug.
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Afb. 1. Een fragment van een topografische kaart die de situatie in en om Elden rond 1944
aangeeft. De pijl geeft de plaats aan waar in de nacht van 16 op 17 juni 1944 de Lancaster KB

728 (squadroncode VR-V) neerstortte.
Kaartgegevens: Emergency printing ARNHEM EAST. second edition (AEF) sheet 6 N.W.
Revised by airfotos Nov. 1944. (Archief auteur).

ge officieren van de Roemeense luchtmacht) kwamen er in de loop van de tijd een kijkje
nemen.

En dan was sinds 13 januari 1942 in Schaarsbergen de staf van /. Nachtjagddivision
ondergebracht. Deze divisiestaf, toen nog onder bevel van ‘Generalmajor Von Déring,
had de leiding over de inzet van de nachtjagers. Later kwamen ook de dagjagers onder
operationeel bevel van de divisie, die na twee naamswijzigingen tot kort voor Duitslands
capitulatie als 3. Jagddivision bleef voortbestaan. De sector waarin de divisie de lucht-
verdediging leidde, was de belangrijkste uit het gehele Duitse luchtverdedigingsstelsel.
Hij omvatte behalve ons land de noordelijke helft van Belgi€ en een brede strook van
westelijk Duitsland.

Ontwikkeling van de luchtoorlog

Als gevolg van de noodzaak zich voortdurend te moeten aanpassen aan het steeds in kracht
toenemende strategische offensief van de geallicerde luchtmachten, maakte het Duitse
luchtverdedigingsstelsel in ons deel van Europa feitelijk één lang evolutieproces door.
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- Afb. 1A. Een uitsnijding uit de meest recente topografische kaart, van hetzelfde in afb. 1.
aangegeven gebied, laat zien dat het landschap onherkenbaar is veranderd.
Kaartgegevens: Topografische kaart schaal 1:25.000, kaartblad 40 A ‘Oosterbeek’, ongekleurd.
Topografische Dienst te Emmen.

De veranderingen van tactieken, de wijzigingen in bevelsverhoudingen, de invoering
van nieuwe hulpmiddelen en de opbouw van nieuwe infrastructuren waren welhaast aan
de orde van de dag.'

In het voorjaar van 1944 bestond er in ons land een luchtverdedigingsstelsel waarbin-
nen de dag- en nachtjagereenheden waren geintegreerd. Dat wil zeggen, zij stonden on-
der een eenhoofdig operationeel bevel, te weten onder dat van de commandant van 3.
Jagddivision, Oberst Walter Grabmann.

De commandocentrale van 3. Jagddivision was ondergebracht in de grote bunker Dio-
genes aan de Koningsweg in Schaarsbergen. Het indrukwekkende gebouw nabij de in-
gang van Het Nationale Park De Hoge Veluwe staat er nog steeds; sinds jaar en dag is er
onder meer een hulpdep6t van het Algemeen Rijksarchief in gevestigd.*

Opmerkelijk is dat de situatie waarin de nachtelijke luchtoorlog zich bevond, hemels-
breed verschilde met die van de luchtoorlog bij dag.

Op de laatste concentreerden zich vooral de Amerikanen. De onfortuinlijke start in
1943 van hun strategisch luchtoffensief had aangetoond dat de formaties van Ameri-
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kaanse bommenwerpers zich niet ongestraft zonder een deugdelijk jagerescorte boven
bezet gebied konden manifesteren. Maar toen er begin 1944 voldoende lange-afstands
escortejagers beschikbaar waren om de bommenwerpers gedurende hun gehele tocht te
beschermen, waren de dagjagers van de Luftwaffe niet langer tegen het Amerikaanse ge-
weld opgewassen.

Eind april meldde General der Jagdflieger Adolf Galland, dat hij in de eerste maan-
den van 1944 meer dan 1.000 jagerpiloten had verloren. Daaronder diverse “azen”, zoals
de succesvolle jachtvliegers in de wandeling werden betiteld.’

Het revolutionaire nieuwe jachtvliegtuig dat Messerschmitt intussen met succes be-
proefde (de straaljager Me 262) en dat in staat moest worden geacht een ommekeer in de
luchtoorlog teweeg te brengen, kreeg hij echter niet.*

De andere Adolf had, toen hem het prototype op 26 november 1943 werd voorgevlo-
gen, al bepaald dat dit de ideale Blitzzbomber moest worden, al wisten de ingewijden dat
het toestel volstrekt ongeschikt was voor die rol. Aan het besluit van Hitler viel tot in het
najaar van 1944 niet meer te tornen.

Het luchtoffensief dat de Britten tegen Duitsland voerden, ontwikkelde zich noodge-
dwongen tot een nachtelijke oorlog. Overdag zouden de Duitse jagers korte metten heb-
ben gemaakt met de (verouderde) bommenwerpers.

Aan de formatie van een grote vloot escortejagers viel niet te denken, daar Fighter
Command elke jager die uit de fabriekshallen rolde nodig had om de eigen luchtverdedi-
ging op sterkte te brengen. Het nachtelijk duister moest de Britse bommenwerpermacht,
opererend binnen het verband van Bomber Command, die hoogstnodige bescherming
bieden.

Met dezelfde ijver waarmee Groot-Brittannié (daarbij gesteund door de Dominions) aan
de opbouw van zijn strategische bommenwerperstrijdmacht werkte, bouwde Duitsland
aan een ingenieus luchtverdedigingsstelsel. Daaraan lag de opvatting ten grondslag dat
de nachtjager vanuit een radarstation naar zijn doel moest worden geleid, totdat de rada-
roperateur in het vliegtuig dat zelf met zijn boordradar kon lokaliseren. De laatste fase
van de onderschepping, de aanval op het doel, moest de nachtjagerbemanning vervolgens
zonder hulp van buitenaf uitvoeren.

De fundamentele tekortkoming van deze werkwijze (die de Himmelbett-tactiek werd
genoemd) was de omstandigheid dat door de individuele begeleiding van elke nachtja-
ger, steeds maar een beperkt aantal van de honderden beschikbare nachtjagers daadwer-
kelijk kon worden ingezet. Desalniettemin raakte de Luftwaffe zo bedreven in het hante-
ren van deze tactiek, dat de verliezen aan de Britse kant tot een onaanvaardbaar peil ste-
gen. Daarom wierp Bomber Command in juli 1943 een geheel nieuw middel in de strijd,
waarmee het de zo effectieve Duitse luchtdefensie hoopte te slechten. Dat middel droeg
de codenaam Window. Het bestond uit aluminiumstrookjes die, afgeworpen in bundels,
de kathodestraalbuizen van de gevechtsleidingsradars in de radarstations op de grond en
de boordradars van de nachtjagers volledig bedekten met talloze zogenaamde “valse
echo’s”. De Britse opzet slaagde volkomen, de chaos die men met de aluminiumstrook-
jes in het Duitse luchtverdedigingsstelsel stichtte, was compleet. Toch kon men er geen
munt uit slaan, want de Duitsers schakelden noodgedwongen — en niet het minst tot hun
eigen verbazing — vrijwel probleemloos over op een geheel nieuwe verdedigingstactiek,
de achtervolgingsnachtjacht (Verfolgungsnachtjagd). Daarbij werden de gealarmeerde
nachtjagers eerst naar bepaalde wachtgebieden gedirigeerd, van waaruit ze massaal een
bommenwerperstroom werden binnengeloodst. Eenmaal tussen de bommenwerpers vlie-
gend, moesten ze met eigen middelen hun prooi opsporen.
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De Britse verliezen waren binnen een maand weer op het oude niveau. Maar wat erger
was, de Royal Air Force had de Luftwaffe de weg naar een strijdwijze doen inslaan. waar-
mee, onder bepaalde voorwaarden, een veel grotere vernietigende kracht kon worden
ontwikkeld dan met de Himmelbert-tactick mogelijk zou zijn geweest.

Al naar gelang de omvang en aard van een luchtaanval en de mate waarin die gepaard
ging met radarstoring, maakten de Duitsers in het vervolg gebruik van de Verfolgungs-
of van de Himmelbett-tactiek, dan wel van beide gelijktijdig.

Volledigheidshalve zij hier nog een derde, minder gebruikte, doch niet onbelangrijke
tactiek vermeld; de Wilde Sau-tactiek. Eenmotorige jagers raasden als een troep “wilde
zwijnen” op de doelgebieden van de bommenwerpers af, die zich daar dikwijls duidelijk
aftekenden tegen het licht van de branden op de grond, of tegen de wolken en de rook
wanneer die door branden en zoeklichten van onderen werden verlicht. De Messer-
schmitts Bf 109 en Focke Wulfs FW 190, die niet met radar waren uitgerust, konden zo
toch hun slag slaan.

Zwaarste slag ooit vanuit Diogenes uitgedeeld

De bunker Diogenes in Schaarsbergen, waarin de commandopost van Grabmanns 3.
Jagddivision was ondergebracht, stond dag en nacht via telefoon-, telex- en radioverbin-
dingen in contact met de talrijke vliegvelden, radarstations, radiopeilstations en met an-
dere belangrijke commandocentra in de sector van de divisie.

Diogenes was het hart van een fijnmazig web dat de Duitsers boven ons deel van Eu-
ropa hadden gespannen. Het binnendringen van geallieerde vliegtuigen in het luchtruim
dat de Duitsers controleerden, geschiedde vrijwel nooit onopgemerkt. Het veroorzaakte
bijna altijd wel een trilling ergens in het web. Een trilling die feilloos naar Schaarsber-
gen werd doorgegeven en daar werd geanalyseerd. Binnen de metersdikke muren van
Diogenes zochten Grabmann en de zijnen vervolgens koortsachtig naar een passend ant-
woord. Dat antwoord hing af van de uitkomst van een samenstel van factoren, zoals de
aard en de omvang van de penetratie (was er sprake van één hoofdaanval en een gelijk-
tijdige andere hoofdaanval of “slechts” van één of meer afieidingsaanvallen), het type
vliegtuig dat werd gebruikt, de route die werd gevolgd en het vermoedelijke doel. Van
belang was ook de mate waarin de Duitse radar werd gestoord, terwijl de weersomstan-
digheden eveneens gewicht in de schaal legden. Overigens probeerde Bomber Command
de vijand op alle mogelijke manieren te misleiden om hem zo lang mogelijk — letterlijk —
in het duister te laten tasten aangaande de ware bedoelingen.

Dat een “passend Duits antwoord” voor Bomber Command altijd de kiem in zich droeg
om uit te lopen op een regelrechte ramp, toonden de gebeurtenissen aan die zich in de
nacht van 30 op 31 maart 1944 in het zuiden van de sector van 3. Jagddivision afspeel-
den. Die nacht sloot Bomber Command een aanvalscyclus af die op 18 november 1943
was begonnen en de geschiedenis zou ingaan als de Battle of Berlin. Deze campagne
werd gekenmerkt door steeds weerkerende zware aanvallen op de Reichshaupstadt, af-
gewisseld door aanvallen op tal van andere doelen. In deze laatste nacht van de Battle of
Berlin gingen 795 bommenwerpers echter niet op. weg naar Berlijn, doch koersten naar
Niirnberg. Al zeer vroegtijdig onderkende Grabmann de hoofdaanval en liet de aflei-
dingsaanvallen voor wat ze waren. ¥

Men stelde in Schaarsbergen vast in welke richting de hoofdmacht zich voortbewoog,
waarop Grabmann zijn nachtjagers alarmeerde en hen in twee wachtruimten rond radio-
bakens liet verzamelen; /da bij Aken en Otto bij Frankfurt. boven Midden-Belgi€ gingen
de bommenwerpers van hun tot dan toe zuidoostelijke koers over in een oostelijke. Kort
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daarop koerste de kop van de colonne precies tussen de twee wachruimten door. Op het
sein vanuit Diogenes gleden de nachtjagers de stroom in en begonnen aan hun vernieti-
gende werk. Verfolgungsnachtjagd in optima forma. Daarbij kwam nog, dat het een hel-
dere nacht was en de maan op een hoogte van 23° aan de westelijke hemel stond. On-
gunstiger omstandigheden om een bommenwerperaanval uit te voeren waren nauwelijks
denkbaar. Na de oorlog schreef Grabmann de ramp overigens veeleer toe aan “...ein sch-
werer Regiefehler der RAF in der zeitlichen Dispostion der Operation”, dan aan de slag-
kracht die de Luftwaffe nog kon ontwikkelen. Die nacht moest Bomber Command de
swaarste verliezen uit de gehele oorlog incasseren: 95 bommenwerpers bleven op het
continent achter.’

Op weg naar de nacht van 16 op 17 juni 1944

In het kader van de beschrijving van de ramp die zich in de nacht 16 op 17 juni 1944 in
het Eldensche Veld voltrok, zijn de vijandelijkheden die zich in de direct voorafgaande
periode overdag boven ons land afspeelden, niet van belang. Temeer, daar Grabmann
vanaf februari 1944 al bijna geen dagjagers meer in ons land had. Die waren herverdeeld
over vliegvelden in westelijk Duitsland, teneinde gegroepeerd in grotere gevechtseenhe-
den te kunnen aantreden tegen de steeds machtiger Amerikaanse formaties. Daarenboven
raakte hij op 6 juni (D-day!) alle dagjagers kwijt die onder zijn directe bevel stonden. Hij
moest ze afstaan ten behoeve van de strijd in Normandié.®

Vanaf 1 april 1944 was de nachtelijke luchtoorlog in de sector van 3. Jagddivision
enigszins geluwd, aangezien Bomber Command zich ter voorbereiding van de aanstaan-
de invasie vooral op doelen in Frankrijk moest concentreren. Zo nu en dan voerden de
Tommies echter nog wel een zware aanval op Duitsland uit. Vanwege de korte nachten
waren de niet al te diep in Duitsland gelegen doelen favoriete bestemmingen.

De eerste zes nachten na 6 juni stonden geheel in het teken van de ondersteuning van
de invasie. De bombardementen waren gericht op weg- en spoorwegverbindingen, com-
municatiecentra, troepenconcentraties, munitie- en brandstofopslagplaatsen e.d. In de
bunker Diogenes te Schaarsbergen was het zelden zo rustig geweest als in die dagen en
nachten. Maar dat duurde niet lang. In de nacht van 12 op 13 juni 1944 trokken 303 bom-
menwerpers naar Gelsenkirchen om de synthetische oliefabriek Nordstern aan te vallen.
Het was de eerste aanval uit de nicuwe (en tot het eind van de oorlog durende) reeks te-
gen de Duitse synthetische olie-industrie, die trouwens ook al regelmatig door de Ame-
rikanen werd aangevallen. Grabmann was gewaarschuwd en op z’n qui-vive.

Op 13 juni kreeg Bomber Command er een z0rg bij. Op de middag van die dag werd na-
melijk vanuit Frankrijk de eerste V-1 (een primitief kruisvluchtwapen met een zware ex-
plosieve lading) richting Engeland gelanceerd. De bestrijding van deze terreurwapens
door het bombarderen van hun opslag- en lanceerplaatsen werd zeer urgent.’

De fatale nacht

Air Marshal Arthur (“Bert”) T. Harris, bevelhebber van Bomber Command, gaf zijn fiat
aan het uitvoeren van twee grote operaties in de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 ju-
ni 1944. Voor de eerste maal zou een grote strijdmacht (405 vliegtuigen) de lanceerbases
van V-1’s in de omgeving van het Nauw van Calais bestoken. De tweede armada, be-
staande uit 162 bommenwerpers van het type Halifax, 147 Lancasters en 12 tweemotori-
ge Mosquito’s die de doelmarkeringssignalen moesten afwerpen, kreeg opdracht de in-
stallatie voor de vervaardiging van synthetische brandstof in Sterkrade (bij Oberhausen),
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de Fischer-Tropsch Werke, te bombarderen. Een gering aantal andere bommenwerpers
(waaronder 25 Mosquito’s met bestemming Berlijn) moest op verschillende andere
plaatsen voor onrust zorgen.*

Hoewel er die nacht dus sprake zou zijn van twee hoofdaanvallen, stelden die de Duit-
se luchtverdediging niet voor een dilemma. En wel, doordat de ene formatie in de sector
van 4. Jagddivision (Frankrijk) opereerde en de andere in die van Grabmanns 3. Jagddi-

vision.

Onder de 321 bommenwerpers die naar Sterkrade werden uitgezonden, waren er 16 van
het Canadese No. 419 (Moose) Squadron, dat onder de vlag van Bomber Command
vloog. Eén van deze zestien was de Lancaster met het serienr. KB728 en de squadronre-
gistratie VR — V. In de wandeling duidde men het toestel aan met de laatste letter van de-
ze squadronregistratie, dus V.

Aan boord bevond zich de meest ervaren bemanning van het squadron van dat ogen-
blik. De bemanningsleden hadden het respectabele aantal van 27 tot 29 operationele
vluchten achter de rug.® Het waren de vlieger en captain van de Lancaster Fi lying Officer
Donald Morisson, de bommenrichter Pilot Officer Gerald Edgar Quinn (26), de naviga-
tor Flying Officer Arnold Freeman Hupman (30) en de eenentwintigjarige boordwerk-
tuigkundige Pilot Officer Edward Fahy. Fahy was één van de drie Britten in deze ‘crew’.
Voorts waren er de radio-operateur, tevens neuskoepelschutter Pilot Officer Harold
Fletcher (22), eveneens Brit, de rugkoepelschutter Pilot Officer Philip Joseph McManus
(27) en als zevende man (en derde Brit) de staartkoepelschutter Pilot Officer Clifford
Stanley Johnston (21). Hupman en McManus waren de enige gehuwden.

De in totaal meer dan 32 ton wegende viermotorige bommenwerper steeg die avond
om acht minuten over elf op van zijn thuisbasis Middleton St. George in Oost-Engeland.
Behalve meer dan 7.000 liter benzine torste het vliegtuig een bommenlast mee, bestaan-
de uit één 4.000-pounder en een dozijn 500-pounders met verschillende springladingen.*

Het was geheel bewolkt en het duurde geruime tijd voordat de Lancaster het wolken-
dek met toppen tot 14.000 ft hosgte (bijna 5 km) onder zich liet. Het vliegtuig klom door
tot ongeveer 20.000 ft (bijra 7 km), op welke hoogte het in het schijnsel van een half-
volle maan zijn tocht naar Sterkrade voortzette."

Oberst Walter Grabmann en zijn staf in de commandopost van de divisie in Schaarsber-
gen waren al vroegtijdig op de hoogte van de nadering van een groot aantal bommen-
werpers. Gezien het slechte weer, ligt het zeer voor de hand dat een aantal navigators al
in een vroeg stadium van de vlucht de hulp van de zogenoemde H2S navigatieradar in-
riep. Van de voorgeschreven koers afraken was immers levensgevaarlijk. Men ontbeerde
dan de betrekkelijke bescherming van de formatie en vestigde als vanzelf de aandacht
van de Duitse radaroperateurs op zich. Een uit de koers geraakte bommenwerper was een
gemakkelijke prooi.

Op grond van de resultaten van de peilingen, die de Horchdienst op de elektromagne-
tische straling van de H2S radars verrichtte en rekening houdend met de tijd van het jaar
(korte nachten) en de aanval van enkele nachten geleden, raakte Grabmann er al vrij snel
van overtuigd dat de formatie onderweg was naar het Ruhrgebied. De eerste meldingen
die de bemanningen van de lange-afstand radars langs de kust doorgaven, bevestigden
zijn veronderstelling.

“Es kam halt fiir die Einsatzfiihrung immer darauf an, die Abwehrverbdnde so rechizei-
tig starten zu lassen in Richtung auf das am besten geeignete Funkfeuer, dass sie gleich-
zeitig mit den einfliegenden Feindverbinden Kampfhiohe erreichten.” Zo schreef ons

7






Grabmann cnlangs.” De divisiecommandant alarmeerde zijn nachtjagers. die verdeeld
waren over de vliegvelden Deelen, Venlo. Leeuwarden en St. Truiden in Belgié.

Er zijn enige Duitse documenten bewaard gebleven, die een goed - zij het niet volledig
— inzicht geven in de tegenmaatregelen die er in de Duitse luchtverdedigingsorganisatie
werden getroffen.

Om 23.19 uur steeg de eerste Heinkel He 219 nachtjager (behorende tot /. Gruppe des
Nachtjagdgeschwaders 1, afgekort I/NJG I) van vliegveld Venlo op, vier minuten later
gevolgd door de tweede, die om zeven minuten voor één op een hoogte van 6.000 m de
eerste bommenwerper (nog op weg naar Sterkrade) neerschoot.

De He 219 was een uiterst moderne nachtjager, uitgerust met het krachtige SN2 boord-
radarapparaat, dat de Britten tot dan toe nog niet afdoende wisten te storen. Vanaf Ven-
lo zouden die nacht in totaal 14 nachtjagers aan de strijd deelnemen. Ze schoten 9 bom-
menwerpers neer, waarvan er 7 het doel nog niet hadden bereikt.'* Ruim een uur na de
vliegtuigen van Venlo, startten 15 nachtjagers (Messerschmitt Me 110’s en mogelijk en-
kele He 219’s) van II. Gruppe des Nachtjagdgeschwaders 1 (IL/NJG 1), gelegen op
vliegveld Deelen. Zij zouden in de daaropvolgende uren 7 slachtoffers maken. Het ge-
schatte aantal bommenwerpers was toen trouwens al bijgesteld tot ‘etwa 300°."

Naast deze informatie uit officiéle bronnen, beschikken we nog over de dagboekaante-
keningen van Feldwebel Handke, de vaste boordtelegrafist van de nachtjagerpiloot
Hauptmann M. Drewes. Zij leren dat ook nachtjagers van /I1./NJG I (Me 1 10’s) van de
vliegbasis Leeuwarden aan de strijd hebben deelgenomen. Drewes schoot die nacht twee
Lancasters boven zee neer. Aangenomen mag worden dat die al op de terugweg (vanaf
het doel in westelijke richting) waren, aangezien Handke melding maakt van een verlate
start (in Verfolgungnachtsjagd) vanaf Leeuwarden. Of dat gold voor alle nachtjagers van
II1./NJG I dan wel alleen voor die van Drewes, is niet duidelijk.

Volgens dezelfde bron claimde geheel NJG 1 die nacht in totaal 25 bommenwerpers te
hebben neergeschoten.' Dat zijn er dus 7 meer dan de aantallen van I/NJG 1, 11./NJG 1
en Drewes samen. Het ziet ernaar uit, dat die op het conto van de andere nachtjagers van
III/NJG 1 en op die van IV./NJG I (Me 110’s en Junkers Ju 88’s) van het Belgische
vliegveld St. Truiden geschreven moeten worden. De 25 zijn er nog altijd 4 meer dan de
21 waarvan Bomber Command aannam dat ze ten prooi waren gevallen aan nachtjagers."”

Het ligt voor de hand, dat de Britten naar de oorzaken van het onverwacht grote verlies
zochten. “Unfortunately, the route of the bomber stream passed near a German night-
fighter beacon at Bocholt, only 30 miles from Sterkrade. The German controller had cho-
sen this beacon as the holding point for his night fighters”, weet Middlebrook te mel-
den.”

Afb. 2. De voltallige bemanning van de Lancaster VR-V van No. 419 (‘Moose’) Squadron van de Royal
Canadian Air Force, gefotografeerd naast de Lancaster met de squadronaanduiding VR-B. Ten tijde van
deze opname hadden allen nog de rang van sergeant. V.1.n.r.: Donald Morisson, piloot; Arnold Freeman
Hupman (30), navigator; Gerald Edgar Quinn (26), bommenrichter: Harold Fletcher (22). radio-operateur
en neuskoepelschutter; Clifford Stanley johnston (21), staartkoepelschutter; Edward Fahy (21),
boordwerktuigkundige.

Foto: Mrs. V. Greenhalgh-Fletcher.
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Afb. 3. Een fraaie opname van een Avro Lancaster bommenwerper tijdens de vlucht. Dit toestel
behoorde tot No. 50 Squadron van de Royal Air Force.

Foto: Imperial War Museum, Londen.
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Naar alle waarschijnlijkheid is het baken in kwestie het radiobaken Kurfiirst bij Bo-
cholt geweest. In de eerste fase van de strijd zal inderdaad een aantal (waarschijnlijk 10)
nachtjagers van I/NJG I (en mogelijk ook een aantal van IV./NJG 1) door de gevechts-
leidingsofficieren in de bunker Diogenes te Schaarsbergen naar dit baken gedirigeerd
zijn om vervolgens via de radio de aanvliegende bommenwerperstroom te worden bin-
nengeleid. .

Het staat evenwel vast dat ten minste 4 He 219°s van I./NJG 1 opdracht hadden om
Himmelbett-onderscheppingen uit te voeren. Daarbij waren de radarstations Biber bij
Oostvoorne, Bisam bij Strijbeek (ten zuiden van Breda), Gorilla bij Schoonrewoerd en
Zander bij Zandvoort betrokken.™ Van de later gestarte nachtjagers mag worden aange-
nomen dat zij niet meer boven het radiobaken Kurfiirst verzamelden, doch direct de bom-
menwerperkaravaan opzochten.

“The whole route from just before crossing the Dutch Coast to the target and back ouit to
sea was stiff with nightfighters, and dotted with aircraft falling in flames. Heavy flak
over the target was, at times, intense.”

Aldus een deel van het verslag over deze operatie in het Airfield Record Book of Middle-
ton St. George."

Dat de tegenstand van de nachtjagers die nacht uiterst fel was, valt eveneens op te maken
uit de gevechtsrapporten van de teruggekeerde bemanningen van No. 419 Squadron. Ten
minste vijf van de veertien hadden één of meerdere malen met nachtjagers te kampen ge-
had. De Lancaster Z werd vijf of zes keer beschoten door een Me 109, terwijl de beman-
ning van de D na terugkeer meldde door een FW 190 te zijn aangevallen.

Met het verstrijken van de tijd en het uitblijven van een melding dat de V op een ander
vliegveld was geland, vervloog op Middleton St. George de hoop op een behouden te-
rugkeer. Men tastte in het duister omtrent de oorzaak van de vermissing.

“‘Missing’ This aircraft took off to attack STERKRADE. (...) Nothing further was heard
from this A/C after take-off and its failure to return to base is presumed to be due to ene-

28

my action.

De families van de bemanningsleden werden van de vermissing op de hoogte gesteld. Zij
verkeerden geruime tijd in onzekerheid omtrent het lot van hun geliefden, maar bleven
hoop koesteren. Totdat via de kanalen van het Rode Kruis de jobstijding de R.A.F. be-
reikte.

De aanval

De richting van waaruit en het tijdstip waarop het vliegtuig het dorp Elden naderde, geeft
aanleiding tot het vermoeden dat het nog wel boven Sterkrade is geweest. Werd het daar
door het geconcentreerde luchtafweervuur getroffen, of behoorde de bommenwerper tot
de 25 slachtoffers die de nachtjagers maakten? We zullen het nooit weten.

Evenmin zullen we antwoord krijgen op de vraag waarom de mannen het ten dode op-
geschreven vliegtuig niet eerder hebben verlaten. Was de bommenrichter, Pilot Officer
G.E. Quinn misschien de enige die het nog heeft geprobeerd? Mogelijk wel; ik kom daar
nog op terug.
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De aanval op de raffinaderij slaagde, ofschoon men aanvankelijk — op grond van de de-
briefing van de teruggekeerde bemanningen — het tegendeel vermoedde. Zo verklaarde
een piloot dat hij in een gebied van wel 10 km lang 4.000-pounders had zien ontploffen.
Verder werden een of twee sterk oplichtende explosies waargenomen, terwijl een groot
deel van de wolken boven het doelgebied een zwakke rode gloed vertoonde.'”” Het was de
gloed van de doelmarkeringssignalen die langzaam het wolkendek in zakten.

De combinatie van het dichte wolkendek boven het doel (het reikte tot ruim 4 km
hoogte). het gebruik van — onder deze omstandigheden — ongeschikte doelmarkerings-
signalen en de heftige tegenstand van luchtdoelgeschut en nachtjagers bemoeilijkten het
uitvoeren van een precisiecbombardement in hoge mate. Toch bleek uit de luchtverken-
ning van de volgende dag: “...that the attack was, however, very accurate, and that a
very concentrated bombing operation was carried out.”®

De gebeurtenissen in Elden

W.A. Beijer (Rijksweg West) uit Elden was ooggetuige van het neerstorten van de V. Op
het zware gedreun van overtrekkende bommenwerpers was hij naar buiten gegaan om
poolshoogte te nemen. Veel viel er niet te zien, de bommenwerpers vlogen boven een ge-
sloten wolkendek. Weldra werd zijn aandacht getrokken door een aanzwellend geluid
vanuit zuidoostelijke richting. Een lichte vlek schoof door de wolken. Beijer wist waar
dit op duidde: een laag vliegend, brandend vliegtuig.

Ondertussen al betrekkelijk dichtbij gekomen, zakte het loeiende vliegtuig uit de wol-
ken. Kort daarop leek het abrupt van richting te veranderen. “Alsof het terug kwam”, her-
innert de heer Beijer zich. Doch vrijwel onmiddellijk hierna boorde het zich in de grond.
De volgende dag werd er op een kleine kilometer afstand van de plaats waar het insloeg,
ter hoogte van het huidige kruispunt Rijksweg West — Burg. Matsersingel, een vleugel
gevonden. Het afbreken moet tot gevolg hebben gehad, dat de tot dan toe rechtuit-vlie-
gende Lancaster over de zijde van de afgebroken vleugel “wegkantelde”.

Ook A.P.J. Tijssen (Middelweg) stond die nacht te luisteren naar het gedreun van de
overtrekkende bommenwerpers. Hij had er een gewoonte van gemaakt over zijn have en
goed te blijven waken totdat ze voorbij waren. Je wist immers maar nooit.

Hij zag de brandende Lancaster naderbij komen en vreesde een moment dat die op zijn
boerderij terecht zou komen. Zover kwam het gelukkig niet. Het scheelde een kleine vijf-
honderd meter. Een zee van vuur markeerde de plaats van het ongeval. Het wrak heeft
nog vele uren liggen branden en aanhoudende explosies van munitie maakten het aan-
vankelijk onmogelijk er dichtbij te komen Eén ding was aanstonds al duidelijk: hier viel
geen enkele hulp meer te verlenen. Toch ging E.J.A. Schouten, boer op de Stoeterij aan
de Middelweg, op verkenning toen het vuur enigszins geluwd was. “Toen het vuur min-
derde zak ik, dat in het vliegtuig twee of drie verkoolde mensen zaten. Terwijl ik het veld
afzocht, vond ik nog drie lijken. Een van die lijken lag in een sloot onder een parachute.
De volgende morgen bij daglicht vond ik nog een parachute. Deze parachute was geheel
open, doch er was niemand bij, zodat ik vermoed, dat de persoon, die daar heeft aange-
hangen goed beneden is gekomen en de Duitsers is ontsnapt.” Aldus verklaarde Schou-
ten begin januari 1949 tegenover wachtmeester der Iste klasse van de Rijkspolitie M.
Brouwer.”'

D.M. Geurtsen (tuinder en wonend aan de Brinkenhofstraat) vond die nacht waar-
schijnlijk dezelfde parachute. “Op vierhonderd meter vanaf het wrak vond ik die nacht
een parachute in een greppel en dacht toen: Een van de vliegeniers is tenminste, ontko-
men. Ik heb toen die parachute dieper in die greppel geduwd om hem voor de Duitsers ie
verbergen.” Dat vertelde hij de wachtmeester.
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Afb. 3a. Deze foto is op 12 september 1944 door de RAF gemaakt.

De plaats van neerstorten is duidelijk te zien als een stip ten zuiden van

de Elderhofse Weg. Zie ook afbeeldingen 1 en la.

(Staring Centrum, Wageningen.) 13



“De Duitsers wilden niet, dat de lijken direct werden geborgen, zodat die enige dagen
op de plaats van het ongeluk hebben gelegen. Dinsdags werden de lijken door de Duit-
sers gekist. Ik moest toen helpen om één der lijken uit de grond te graven. De zes lijken
werden geborgen in vier kisten”, zo vervolgde boer Schouten zijn verklaring. De vier
kisten werden nog dezelfde dag (te omstreeks 19.00 uur) aan de aarde toevertrouwd.
Voor de kist met de vermeende resten van drie bemanningsleden werden drie grafnum-
mers gereserveerd.”

Dat de Duitsers de lichamen van de omgekomen vliegers zo lang lieten liggen, be-
vreemdt. In het algemeen werden de identificatie en de daaropvolgende teraardebestel-
ling snel en correct uitgevoerd.

Misschien moet de oorzaak van de vertraging niet zozeer aan Duitse zijde, maar aan
Eldense kant worden gezocht. Want tot ontsteltenis en verontwaardiging van veel pa-
rochianen en andere Eldenaren, weigerde pastoor F.J. Schimmel namelijk toestemming
te verlenen om de bemanningsleden op “zijn” (R.K.) kerkhof te begraven.

Aan deze opstelling lag de kerkelijke regel ten grondslag dat iemand waarvan niet
vaststond dat hij rooms-katholiek was gedoopt, niet in de gewijde grond van een rooms-
katholieke begraafplaats begraven mocht worden. Het beginsel “nood breekt wet” nege-
rend, paste Schimmel de regel zonder erbarmen toe.

Niet bekend is, of de Duitsers nog geprobeerd hebben Schimmel op andere gedachten
te brengen en hem onder druk hebben gezet door de doden dan voorlopig maar te laten
liggen. Niet denkbeeldig is dat ook zij verrast zijn geweest door de onverzettelijke hou-
ding van de geestelijke. Hoe dit ook zij, op een gegeven ogenblik is besloten tot een be-
grafenis op het kerkhof bij de N.H. kerk aan de Huissensedijk.

Naderhand heeft Schimmel wel zijn spijt over het gebeurde betuigd en de parochianen
zijn verontschuldigingen aangeboden, maar het kwaad was toen al geschied.

Niet erg lang na dit betreurenswaardige voorval, te weten op 17 september 1944, wei-
gerde de plaatsvervanger van Schimmel, de jonge pater J.D. van Vugt, om dezelfde re-
den een dode. Het betrof toen, zoals Van Vugt achteraf schreef, “een dooie mof”, die vol-
gens de papieren zelfs “Evangelisch” was. Ondanks de dreigementen en smeekbeden van
de begeleidende Duitse militair, bleef de pater in zijn weigering volharden. Het slot van
het liedje was dat de dode Duitser ook bij de hervormde kerk werd begraven. Niemand
schijnt toen erg zwaar aan het incident te hebben getild. Het feit dat het om een Duitser
ging, zal daar niet geheel vreemd aan zijn. Anderzijds had men die dag, waarop de Slag
om Arnhem begon, natuurlijk wel andere dingen aan het hoofd.

Timmerman A. Alberts (Klapstraat) maakte voor elk graf van de vliegers een eikenhou-
ten kruis, beitelde er de gegevens in waarover hij beschikte, liet ze lakken en plaatste ze
daarna op de graven. .

“Door de bevolking van Elden werden bloemen op de graven gebracht, terwijl voor
onderhoud van die graven in de kerk werd gecollecteerd. De eerste collecte bracht f 53,
op”, wist Alberts zich in 1949 te herinneren.”' Het is trouwens zeer de vraag, of de krui-
sen die hij maakte lang op de graven hebben gestaan. In een brief gedateerd 21 juli 1944
liet het Informatie-Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis de burgemeester van Elst
weten, dat hij zich “voor uniforme grafkruizen dient te wenden tot het Commissariaat
voor de Belangen van de voormalige Nederlandsche Weermacht”. Dat zal wel zijn ge-
beurd.
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Vragen blijven

De veronderstelling van de Duitsers dat ze met de stoffelijke resten van zes inzittenden
van doen hadden, lijkt eerder op deductie te stoelen dan op een feitelijke vaststelling, zo
bleek na de oorlog.

Het gegeven dat een Lancaster bemanning organiek uit zeven koppen bestond, was be-
kend. Twee slachtoffers konden direct worden geidentificeerd: Johnston de staartkoepel-
schutter, door Schouten uitgegraven, en McManus de rugkoepelschutter. Dan was er nog
het lichaam van een onbekende officier, wiens parachute van het nummer 172309 was
voorzien. (Na de oorlog bleek dit het registratienummer van Fletcher te zijn, de radiote-
legrafist en neuskoepelschutter. Daarmee was zijn lichaam geidentificeerd.)

Getuige de verlaten parachute die op enige afstand van de plaats des onheils was ge-
vonden, moest er ernstig rekening mee worden gehouden dat één bemanningslid voort-
vluchtig was. Ergo: de delen van lichamen die nog uit de wrakstukken werden geborgen.
moesten van drie onbekende bemanningsleden zijn.

Tot 10 oktober 1945 hebben de stoffelijke resten van de Britse en Canadese officieren in
Eldense bodem gelegen.* Op die dag zijn ze opgegraven om op de Canadese oorlogsbe-
graafplaats te Groesbeek in de graven 1 t/m 4 van vak XV, rij C, weer ter aarde te wor-
den besteld.” Zo werden de zes grafnummers in Elden er vier in Groesbeek. Dit en de
omstandigheid dat er nog steeds sprake was van zes slachtoffers in plaats van zeven, de-
den de Britten in 1947 besluiten graf nummer 3 uit vak X V/rij C weer te openen, tegelijk
met twee graven uit vak XX (rij A nrs. I en 2). In deze laatste twee graven bleken stof-
felijke resten van één persoon te liggen, te weten van de bommenrichter Quinn. Dat leid-
de men af uit een armband met zijn naam in het ene graf en het dubbele herkennings-
plaatje bij een deel van het lichaam in het andere. De resten uit graf nummer twee zijn

% b

Afb. 4. De geblakerde en gesmolten restanten van de Lancaster van No. 419 (‘Moose’) Squadron
R.C.A.F. waren daags na het neerstorten de stille getuigen van de tragedie die zich in het weidse

Eldensche Veld had voltrokken.
Foto: N. van Toor.
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daarop bij die in het eerste graf gevoegd. Graf nummer 2 is nu leeg.” Het blijft intussen
wel te betreuren dat Quinn niet bij de bemanning is begraven.

In graf nummer 3 uit vak XV, rij C, dat verondersteld werd stoffelijke resten van drie
bemanningsleden te bevatten, bleken uiteindelijk de overblijfselen van één persoon te
liggen.”

Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat de lichamen van de twee andere bemanningsle-
den in de langdurige brand van het vliegtuigwrak geheel zijn versast.

Het Air Ministry stelde de Imperial War Graves Commission VOOr een gedenksteen te
plaatsen voor de drie niet geidentificeerden: Flying Officer Donald Morrison, Pilot Offi-
cer Arnold Freeman Hupman en Pilot Officer Edward Fahy. Thans staan er in Groesbeek
op graf nummer 3 drie stenen dicht naast elkaar; elke steen draagt de naam van één van
deze drie vliegers.

Rest de vraag waar Quinns verminkte lichaam werd gevonden. Vast staat dat hij niet
in Elden begraven is geweest en dan ook niet in de buurt van de plaats van het ongeval
zal zijn gevonden. Het is aannemelijk dat hij de Lancaster al moet hebben verlaten voor-
dat die zich in de grond boorde. Maar we kunnen slechts gissen naar het hoe en waarom
van de laatste weg die hij gescheiden van zijn kameraden ging, al ontliep hij daarmee hun
lot niet.

Nog eenmaal kwamen de gesneuvelden ter sprake in kerkelijke kring te Elden. Dat
was tijdens de vergadering van kerkvoogden en notabelen van de Nederlands Hervorm-
de Kerk, die op maandag 13 december 1948 werd gehouden.

De notulen zeggen daarover het volgende: “Tenslotte wordt op voorstel van de voor-
zitter besloten de graven der Engelse en Canadese piloten, die van 1944 — eind 1945 op
ons kerkhof hebben gerust en zich nu bevinden op het Groesbeek-Cemetery, te adopte-
ren. De adoptie brengt geen bijzondere kosten met zich mede, is alleen bedoeld als uiting
van piéteit.”**

Wat er van dit nobele besluit in de praktijk terecht is gekomen, is niet duidelijk. Zeker
is wel dat niemand zich herinnert dat er de laatste tientallen jaren namens de Hervormde
Gemeente van Elden bloemen op de graven zijn gelegd.

Foto’s

Wie ze maakte of hoe hij er precies aan kwam, vertelde hij niet. Maar een feit is dat tuin-
der Geurtsen in 1949 in het bezit bleek te zijn van vijf foto’s die van en bij de veronge-
lukte bommenwerper waren gemaakt. Een citaat uit het rapport van wachtmeester Brou-
wer: “Ik heb echter kans gezien enige foto’s van de verongelukte vliegeniers te krijgen,
die ter plaatse zijn gemaakt. Indien U familieleden van de verongelukte vliegeniers weet,
ben ik bereid die foto’s af te staan. Ik, rapporteur, voeg hieraan toe, dat Geurtsen mij vijf
foto’s toonde, waarop drie verminkte lijken met de wrakstukken van het vliegtuig voor-
kwamen. Een der foto’s is goed toonbaar, doch de andere foto’s zijn voor familieleden,
niet zonder de nodige omzichtigheid toonbaar. Redenen, dat zij niet bij dit rapport zijn
overgelegd.™'

De dochter van de heer Geurtsen wilde de schokkende foto’s die na het overlijden van
haar vader op tafel kwamen, niet weggooien. Ze nam contact op met het Airborne Muse-
um en schonk ze toen bleek dat men ze graag in ontvangst wilde nemen.

Het is uniek materiaal, al is het uvit respect voor de doden niet geschikt om in zijn oor-
spronkelijke aanzien te worden gepubliceerd of verspreid.

Door een toevallige samenloop van omstandigheden kwam ik nog een andere zeldza-
me foto op het spoor. Die bleek in het bezit te zijn van de heer N. van Toor te Arnhem en
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werd daags na het ongeluk vanaf enige afstand van het wrak van de V gemaakt. Ik ben de
heer Van Toor zeer erkentelijk voor de medewerking die hij verleende om de opname als
illustratie bij deze beschouwing te kunnen plaatsen.

Nu

Op de plaats waar de Lancaster neerstortte, herinnert niets meer aan het drama. Het ter-
rein is onherkenbaar veranderd. Waar eens het met sloten doortrokken weiland van het
Eldensche Veld lag, zijn in de jaren zeventig de nieuwbouwwijken Elderveld en Elder-
hof verrezen. Het smalle perceel waarin de viermotorige bommenwerper terecht kwam,
is opgegaan in een groot speelveld met speeltoestellen, heuvels en een waterpartij. Ei-
genlijk is de Stoeterij met z'n oude kastanjebomen het enige in deze omgeving dat nog
aan vroeger tijden doet denken.

Langs de onheilsplaats loopt nu een weg die de wijk Elderveld verbindt met de Elder-

hofseweg, toen de Middelweg geheten.
De tijd heeft alle sporen uitgewist, de V en zijn bemanning waren bijna vergeten.
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15. The Moose Squadron, blz. 207.

16. Uittreksel uit het dagboek van de voormalige boordtelegrafist Handke (II1./NJG 1, Leeuwarden)
samengesteld door Generalmajor a.D. W. Grabmann, document (R 308); blz. 10.

17. Middlebrook; blz. 530.

18. Operations Record Book of No. 419 (R.C.A.F.) Squadron, blz. 167 (PRO ARI27/1823).

19. The Moose Squadron, blz. 206 en 207.

20. Operations Record Book of No. 419 (R. C.A.F.) Squadron, blz. 140 (PRO AIR27/1823).

21. Rapport, opgemaakt op 21 januari 1949 door wachtmeester der Iste klasse M. Brouwer, Gewest
Arnhem der Rijkspolitie, Groep Elst, Post Elden no. 2.

22. Brief d.d. 29 juli 1944 van de gemeente Elst aan het Commissariaat voor de belangen van de
voormalige Nederlandsche Weermacht. Met dit schrijven diende de gemeente haar declaratie in
voor de kosten van het begraven van de zes vliegers (f 345,45).

Ook: De notitie bij een ongedateerde mededeling betreffende de verdeling van de gesneuvelden
over de kisten.

23. Dagboek van Pater J.D. van Vugt — Elden in september 1944, Historische Kring Elden 1991;
blz. 27 en 28.

24. Notitie in het register van de begraafplaats bij de N.H. Bonifatiuskerk te Elden.

25. Investigation Report van No. 2 M.R.E. Unit d.d. 29 augustus 1946 met bijlage.

26. Brief d.d. 17 april 1948 van Air Ministry aan Imperial War Grave Commission, i.a.a. Royal Ca-
nadian Air Force.

27. Brief d.d. 31 mei 1947 van No. 2 M.R.E. Unit aan Air Ministry.

28. Inventaris van de archieven van de kerkeraad en de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente
te Elden en Driel (1655 — 1837) en te Elden (1837 — 1979).

Gemeentearchief Arnhem inv.nr. 3. (Notulenboek 1945 juli — 1979 aug.).

VERANTWOORDING

De volgende personen ben ik bijzonder dank verschuldigd voor hun hulp bij het bijeenbrengen of
bewerken van informatie en foto’s:

In Groot-Brittannié:

Mr.
Roc

J.W. Archer te Earsham, Mr. Ph. MacDougall (The History Agency) en Mr. MacDougall Sr. te
hester, Mr. J. Fletcher, Mrs. V. Greenhalgh-Fletcher en Mr. J. Timms (Superintendent Registr-

ar of Bolton Registration District) te Bolton.

In d

e Bondsrepubliek Duitsland:

Generalmajor a.D. W. Grabmann te Miinchen
Fran Scholl te Freiburg (i.Br.)
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En voorts:

A.W. Beijer te Elden ' B. de Reus te Oosterbeek
Mevrouw J.H. Crum-Geurtsen te Driel G. Staal te Heelsum

W.M. Elbers te Arnhem A.AJ. v.d. Teems te Elden
G.C. Elzenga te Elden H.J. Tiemens te Arnhem
B.H.G. Fielt te Ede N. van Toor te Arnhem

J. Hey te Hengelo A.P.J. Tijssen te Elden
Drs. P.R.A. van Iddekinge te Elst L. Zwaaf te Malden

De navolgende instellingen en instanties hebben een bijdrage geleverd aan het onderzoek:
— Bundesarchiv/Militirarchiv te Freiburg, Bondsrepubliek Duitsland

— Public Record Office (PRO) te Kew, Groot-Brittannié

_ The Bolton Journal te Bolton, Groot-Brittannié

_ National Archives of Canada (Personnel Records Centre) te Ottawa, Canada

— Gemeente Elst (Gld.) ,

— Topografische Dienst t¢ Emmen
— Staring Centrum te Wageningen
— Gemeentearchief Arnhem

— Historische Kring Elden

BIJLAGE
Pilot Officer Harold Fletcher, een van de zeven

Wanneer een lid van een bommenwerperbemanning aan dertig oorlogsvluchten had deel-
genomen, had hij zijn tour volgemaakt.

De kans dat iemand een four volbracht, was bij een verliespercentage van 5 per missie
overigens gering. Een gecompleteerde four opende de deur naar de betrekkelijke luwte
van een niet-operationele functie. Dat was allerminst een luxe, want velen van deze wei-
nigen waren door hetgeen ze in de achter hen liggende tijd hadden meegemaakt, psy-
chisch aan het eind van hun kracht.

Op vrijdagavond 16 juni 1944 om acht minuten over elf begon de dertigste vlucht van
Pilot Officer Harold Fletcher. Hij was niet van plan, zoals sommigen deden, vrijwillig
voor een tweede four te kiezen. Hij had andere plannen, trouwplannen. Twee uur voor-
dat zijn loopbaan als oorlogsvlieger zou eindigen, achterhaalde het noodlot hem.

Allen die hem kenden bracht zijn sneuvelen groot verdriet, dech voor zijn moeder en
zijn verloofde was het verlies het zwaarst. Vooral bij zijn moeder kwam de klap hard aan,
aangezien zij omstreeks dezelfde tijd vernam, dat haar oudste zoon, Joseph (“Joe™)
krijgsgevangen was genomen.

Naderhand legde zij met grote toewijding een album over Harold aan, waarin alles wat
zij over hem had bewaard, een plaats kreeg. Daaronder was ook een condoléancebrief
van Koning George VI. Uit de waardering die daaruit bleek voor het hoogste offer dat
haar zoon bracht, putte Annie Fletcher veel troost. Tweemaal heeft ze het graf in Groes-
beek bezocht.

Na haar overlijden kwam het album in bezit van Harolds jongere zuster, Vera Green-
halgh-Fletcher. Zij bewaart het als een kostbaar kleinood, dat de herinnering aan haar ge-
weldige broer levend houdt.

“Even after all these vears, I still shed tears thinking of my brother, he was such a
wonderful person and was highly thought of by everyone who knew him.”
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Atb. 3. Radiotelegrafist en
neuskoepelschutter Harold Fletcher. De foto
werd op het vliegveld Middleton St. George

gemaakl.

Foto: J. Fletcher.

BUCKINGIIAM PALACGE

The Queen and I offer you our
heartfelt sympathy in your great

SOrrow.

We pray that your country’s
gratitude for a life so nobly given
in its service may bring you some

measure of consolation.

e oy

Mrs, A. Fletcher,
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